POLİTİKA 


Italya Hariciye Nazırının Belgrad seyahatiisene 


, Avrupa sulhunun muhtelif büyük meseleler yüzünden ciddi tehlikeler karşısında kalması siyasi faaliyetleri ve devlet adamlarının âdeta mekik okumalarını artırmıştır. İngiliz Başvekili ile Hariciye Nazırının Romaya yaptıkları seyahatin akabinde İtalya Hariciye Nazırı Yugoslavyaya hareket “gtmiştir. Daha sonra Londrayı ve Varşovayı ziyaret edecektir. 

İtalya Hariciye Nazırı Yugoslavya Başvekili ve Hariciye Nazırı doktor Btoyadinoviçin daveti ile geliyor. İki devlet adamı avlanma yeri olan (Akmanastır) Belye Monasterde birkaç gün başbaşa görüşeceklerdir. Daha sonra kendilerine başka devlet adamları iltihak edecektir. 

Kont Ciano ve B. Stoyadinoviç umumi harpten sonra birbirinin can düşmanı olan ve Balkanlarda, Adriyatik denizinde ve Orta Avrupadaki eski Avusturya - İtalya rekabet ve zıddiyetini yaşatan İtalya ile Yugoslavyayı ilk defa yakınlaştıran diplomatlardır. Kont Ciano iki sene evvel Belgrada gelmiş ve İtalya ile Yugoslavya arasındaki hudutları ve Arnavutluktaki mevcut vaziyeti ve Adriyatik statiikosunu kati olarak tanımak üzere akdolunan muahedeyi müzakere etmiş ve imzalamıştı. 

Bu rsuahede ile fevkalâde ahvalde iki devlet kendi aralarında istişarede bulunmağı ve işbirliği yapmağı da taahhüt etmişlerdi. Hakikaten geçen eylülde Südet Almanları vaziyeti yüzünden Avrupa muhakkak bir harp tehlikesinin tehdidi altında kaldığı zaman B. Mussolini Yugoslavya topraklarına 


gelmiş ve istişarede bulunmuştu. 


Şimdi de Ukrayna ve İspanya ve Akdeniz meselelerinden dolayı Avrupa sulhu tehlikede bulunduğundan Kont Cianonun seyahati Âdeta bir istişare mahiyetinde bulunuyor. Bu ziyaretten beklenen müsbet neticeler bir taraftan Macaristan ile Yugoslavya arasındaki anlaşmayı kuvvetlendirmek ve diğer taraftan Yugoslavyanın Romanya ile Macaristanın arasına girmesini 


temin etmektir, 


Yugoslavya devlet şefi prens Pol daha birkaç gün evvel Romanya kranı ziyaretten dönmüş olduğundan Romanyanın harici politikasının vaziyetini yakından bilmektedir. Bunun için İtalyan ve Yugoslav devlet adamlarının istişareleri faydalar temin edecektir. 


Hırvat çiftçi partisi mebusları ahiren Zağrepte yaptıkları toplantıda Hırvatistanın hâkimiyeti Hırvatlar elinde olmasına ve Belgrad parlâmen 


to- 


suna iştirak etmemeğe karar vermişlerdir. İtalya ile Yugoslavya hükümeti arasında sanjjmiyet bulunduğundan Zağrepteki karar bir dahili politika 


mahiyetinde kalacaktır. 


Marikayı soydular mı? 


AKŞAM 


Maznunlardan biri mücevherleri ağaç altında bulduğunu söylüyor 


Geçen temmuz ayında geceleyin Gülhane parkında Marika adında bir kadıni bıçakla tehdit ederek para ve mücevherlerini zorla almaktan maznun Hakkı ve İbrahimle bu mücevher ve paraları saklamaktan maznun Mustafanın muhakemelerine dün ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır. 


i Gayri mevkuf muhakeme altına alınan Mustafa bulunamadığından onun davası tefrik edilmiş ve mevkuf diğer iki maznunun muhakemeleri 


yapılmıştır. 


öuretile soymuştur. İbrahim zorla al dığı para ve mücevherleri saklatmak Üzere yine kendi arkadaşları olan Mustafaya vermiş, Mustafa da topragı kazıp gömmüştür. Ertesi gün zabıta İbrahimle Hakkıyı yakalamış, mücevherler meydana çıkarılmış, fakat 


Mustafa bulunamamıştır. 

Dün ağır ceza mahkemesinde yapılan muhakemede İbrahim suçunu inkâr ederek: 

— Ben geceleyin parka girdim. O. 
rada Hakkıyı ve Marikayı görmedim. 
Parkta dolaşırken bir ağacın altında beş lira ile iki altın bilezik ve iki yüzük buldum. Bunları birinin düşür. 
müş olduğunu anladım ve sahibine vermesi için götürüp park bekçisi Mustafaya teslim ettim. Marikayı ben soymadım, 

Demiştir. Diğer maznun Hakkı da şu ifadeyi vermiştir: 

— Ben Marika ile beraber yaşıyordum. O gece beraberce Sarayburmu parkına giderek rakı içtik ve Gülhane parkında bir ağacın altında uykuya daldık, Geceleyin bir aralık Marika bana; «Beni soydular.» diye seslendi, Ben Marikayı soymak (izere oraya götürmedim. Esasen bu bileziklerle bu yüzükleri kendisine ben vermiştim. 
Marikayı soymamda mana yoktur. 

Şahitlerin çağrılması için muhakeme başka güne bırakılmıştır. 


Sinemalardaki büfeler ruhsatiyeye tâbi 

, Sinema ve tiyatrolardaki büfelerin 

hafta tatili ruhsatiyesine tabi oldukları Daimi encümence kararlaştırılmış, bu karar alâkadarlara bildirilmiştir, 


İki evin bacası tutuştu 


bacaları tutuşmuş, derhal yetişen itfaiye grupları tarafından söndürülmüştür. 
'Tahripkâr ve dalgın çöpcüler mesul olacaklar 

Evlerden çöp alan çöpçülerin çöp tenekelerini çöp arabalarına vura rak tahrip ettikleri ve bazı çöp kaplarını da aldıkları eve değil, başka ka pılara bıraktıkları görülmüştür. Bu şekilde hareket eden çöpçülerin me-Sul olacakları bildirilmiştir. 
Manisa vakıflar müdürlüğü 

Ankara 19 (Telefonla) — Sıvas Va» kıflar müdürlüğüne Manisa Vakıflar müdürü Osman, Manisa Vakıflar düdürlüğüne Vakıflar umum müdürlügü tedkik memurlarından Temel tayin edilmişlerdir. 


Şüpheli bir ölüm 

Şehremininde oturan Hamdi ile Abbas evvelki gün kavga ederek biribirlerini dövüp yaralamışlar ve ikisi de Gureba hastanesine götürülmüşlerdir. Orada yapılan muayenede Hamdinin başındaki yara sarılmış, Abbasın hiçbir yerinde yara görülmemiştir. Fakat o da, Hamdi tarafından dövüldüğünü iddia etmiştir, 

İki kavgacı hastaneden çıkıp dönerlerken, yolda, yarasız olan Abbas birdenbire düşüp ölmüştür. 

Vaka müddiumumiliğe bildirilmiş, Adliye doktoru B. Enver Karan tarâ fından yapılan muayenede Abbasın ölümü şüpheli görüldüğünden, cesed morga kaldırılmıştır. Vaka etrafın- da müddelumumilik tahkikata de- 


İzmirde sabıkalı iki hırsız yakalandı 

İzmir (Akşam) — İzmirin muhte. 
Hf semtlerinde ve Karşıyakada 11 evi soyan sabıkalı Mehmed ve arkadaşı Ali zabıtaca tutulmuştur. Bu hırsız. 
ların İzmirdeki evlerden çaldıkları eşyayı Manisaya götürüp sattıkları anlaşılmış, oradaki yatakları ve hırsızlık arkadaşları da tutulmuştur. 


Ingiliz milleti her on 


de milli zekâsının yüzde 


birini kaybediyormuş 


İngilterede akıl hıfzıssıhhası milli teşkilâtı Londrada geçen hafta iki senelik konferansını oakdetmişti. . 
Konferansta İngilterede milli zekânın günden güne tedenni etmekte olduğuna dair söylenen fikir ve mütalâalar bütün İngiliz imparatorluğunda derin endişe ve heyecan uyandırmıştır. 

Konferansın reisi Kent Dükü açılış nutkunda bu teşkilâtın gayesi mil letin zihninde akıl. hıfzıssıhhasının lüzumu kanaatini uyandırmak oldugunu beyan etmiştir. Reis sözüne devamla demiştir ki: 

«Milli zekânın sukutu gazetelerde- ki müheyyiç başlıkların doğurduğu vesvese ve hülya değildir. Bunun şümul ve mahiyeti ile iyice tedkik 


edilecek mühim bir milli mevzu teş- 


kil etmektedir. 

Matbuatın efkârı umumiye üzerinde büyük tesiri olduğundan psikoloji meselelerini anlatmak ve irşad etmek hususunda teşkilâtımız matbuat ile elele vererek çalışmalıdır, 

Daima şahidi olduğumuz zihni ve ruhi sukutların önünü almak için en emin çare tekâmül suretile istikrar temini ve iyi muvazene sahibi şahsiyetler yetiştirmektir. Bu iş ise insanların çocukluk çağının ilk yılla. 
rından başlamalıdır. 

Son araştırmalar bize gösteriyor ki gençler arasındaki ceraim bütün fenalıkların başıdır. Yıkılan ocakların başlıca âmili gençlikte verilen terbiyenin yolunda olmamasıdır. Gençliğin terbiyesine dikkat edilecek olursa, milli zekânın sukuttan muhafaza» sı meselesinin halli de kolaylaşmış olacaktır.» 

Reisten sonra söz alan Kolçester krallık enstitüsü araştırma dairesi reisi Dr. Penrose okuduğu raporda 


Londrada yapılan toplantıda bir rapor okuyan doktor Penrose demiştir ki: «Milli zekâdaki sukutun 


mazsa bir gün bütün İngiliz milleti budalalardan müteşekkil bir halk halini alacaktır. 


demiştir ki: 

«Mutavassıt zekânın sukutunu gösteren sarih deliller yoktur. Fakat yapılan tedkikler milli zekânın âtisi noktasından gayri müsaiddir, 

Çocuklar üzerinde muhtelif mahallerde yapılan araştırmalar vasati zihni kabiliyet ve istidadın köylerden ziyade şehirlerde yüksek olduğunu ispat etmektedir. Fakat bundan ş€- hirlilerin köylülerden dâha zeki olduğu mânasını çıkarmamalıdır. Bel- ki köylüler hususi olarak kendilerine taalluk eden işlerde şehirlilerden daha zekidirler.» 

Bu zat şehirli ve köylü farkına bakmaksızın muhtelif içtimai gruplar arasında gerek zekâ kabiliyeti gerek doğurmak kudreti itibarile büyük farklar bulunduğunu müşahade et» miştir. Bu müşahadelerden aldığı neticelere göre yüksek derece zekâ kabiliyeti yetiştiren tenasüli âmiller gittikçe azalmaktadır. Bilâkis aşağı derecede zekâ kabiliyeti yetiştiren tenasüli âmiller çoğalmaktadır. Bu he. 
saba göre İngiliz milleti her on senede milli zekâsının yüzde birini kaybet mektedir. 

Dr. Penrose sözüne şu suretle devam etmiştir: 

«Milli zekâdaki bu sukutun önü alınmayıp boyuna devam ettiği takdirde bir gün bütün İngiliz milleti budalalardan müteşekkil bir halk halini alacaktır. Bu halin böylece gitmesine müsaade etmemeliyiz. Eğer böyle giderse bir asır sonra bugünkü İngilizler dâhi bir millet sayılmak icab edecektir.» 

Hatib mütereddi kimselerin zür- 


riyeti (oolmaması için kısırlaştırmak kâfi bir tedbir olamıyacağını da kaydetmiştir. Bu zata göre meslek ve ihtisas sahibi insanlar genç yaşta evlenmeğe ve “büyük aile yetiştirmeğe ikna ve sevk edildikleri takdirde maa rif meselesinin âtisi emniyet altına alınacaktır. 

Dr. Penrose bir millet için arzu edilmeğe şayan olan zihni seciyeler yalnız zekâdan ibaret olamıyacağını aynı derecede ehemmiyeti diğer bazı vasıflar bulunduğunu da ilâve etmiştir, 

İngilterenin sanayi psikoloji enstitüsü müdürü Rodger mevzuubahis zekâdan maksad ruhiyatçıların zekâ tecrübelerinde ölçtükleri zekâ haddi olduğuna dikkati celbetmiştir, Millt zekânın kısırlaştırmak gibi bozguncu bir düşünce ile değil cemiyetin daha az zeki ilânlarınm vaziyetini düzeltmek ile kurtarılabileceği kanaatine gelmiştir. 

Bu zat da demiştir ki: «Bir taraftan milli zekânın inhitatından bahsediyor ve diğer taraftan da milletin zeki olanlarının teşkil ettiği hazina servetini tam mânasile israf ediyoruz. 

İngiliz milletinin bugünkü, içtimai ve iktisadi noksanlarını açık bir surette anlamak için efradın ruhi va ziyetleri itibarile bir umumi tahris yapmak faydalı olacaktır, 

Konferansta aklı noksan ve hasta“ lıkların yalnız tabipler tarafından tedavi edilip edilmemesi hakkında bir çok münakaşalar yapılmıştır. 

Londra üniversitesi felsefe ve rTuhiyat profesörü E. E. Engidand eski zamanlarda olduğu gibi bedeni, &ik-Ji ve ruhi tedavide tabipler ile ruhanilerin elele verip çalışmalarını söylemiştir, F, 


önü alın- 


Türk - Alman kredi anlaşması 


Volkischer Beobachter gazetesinin bir makalesi 

Türkiye ile Almanya arasında 150 
milyon marklık yeni kredi anlaşma. 
sının imzalanması üzerine Volkischer Beobachter gazetesi bu anlaşmanın ehemmiyeti hakkında şu satırları ya» zıyor: 

«İnkıraza uğrayan cihan iktisadiyatı müvacehesinde Almanya kendi eşya münakalesini idame etmeğe ça-Lıştı. Buna da muhtelif memleketlerden kliring yolile eşyaya mukabil eşya almak suretile muvaffak oldu. 
'Türk kredisinin ilk misal teşkil ettiği yeni metod işte bu kliring usulüne istinad ediyor. 

Memleketler arasındaki eşya mübadelesinin mutlaka altın ve döviz üzerinden geçmesi lâzım gelmediği bilgisi böylece semeredar edilmiş oldu. 

Nasıl ki Almanya dahilinde, kâfi miktarda serbest işe malik olursak işe girişmenin mevcut sermayeye tâbi olması lâzım gelmiyeceği prensibini tas hakkuk ettirdikse şimdi de Türkiye ile olan eşya münakalesi döviz bağlarından kurtarılmış oldu. Bu döviz bağları da, yalnız sermayenin iş teda rik edebileceğine benziyen düşüncelerden birini teşkil eder. 

Kliring yolile yapılan münakalede yalnız mala karşı mal mübadele edilir. Bu 150 milyonluk yeni kredi anlaşması sayesinde eşya mübadelesi daha geniş esaslar dahilinde çereyan edecektir. Türkiye Almanyadan çekeceği mallar üzerine daha geniş mikyasta evvelinden dispose edecek ve asıl bu suretle Alman iktisadi kuvvetinin yeni Türk iktısadiyatının kurulması için imkân dahiline girmiş olacaktır. Türk iktısadiyatı bu sayede istihsal kabiliyetini artıracaktır. F'az- 


(GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 


I RLANDA 


( Vaktile Ingilizlerin hükmü altına ne şekilde girdi? ) 


Şia bazı infilâklar oldu. 
Bunları, Irlanda cümhuriyetine tarafdar askerlerin yaptıkları ileri 


rihi bu dahili kavgalarla doludur. İki 


defa, şimal korsanları, yani Norveç- 


lilerle Danimarkalılar, adayı kısmen 


sürüldü. Âdeten tam müstakil bir istilâ ettilerse de neticede tardedildiler, 


halde olan Irlandalılar, İngiltere inaparatorluğile son bağlarını da koparmak istiyorlar. 

Irlandanın tarihine bir kuşbakışı atacak olursak görürüz ki, eski asırlarda pek az tanınan bu memleket, Kelt'ler tarafından meskündu. Bunların arasından bir kısmı ayrılarak İskoçyaya gitti. Patrick isminde bir aziz, İrlandalıları hristiyan yaptı. Böylece, Irlanda, Romalılarla temas etmeksizin İsa dinini benimsedi. 

Halk eski asırlarda kabilelere ayrılmıştı, Başlarında (ri) denen krallar vardı. Bütün kralların feykinde de bir (ard - ri) bulunurdu. Ada daimi bir anarşi içindeydi. Belli başlı serveti ehli hayvanlar teşkil eder, muharebeler bu malların gasbı veya müdafaası için cereyan ederdi. 

Kurunu vüstada bütün Irlanda ta- 


On ikinci asırda Leinster'in (yani şark kısmının) kralı Dermot, zama» nın ard-ri'si ile münazaaya girişti ve İngiltereye, yardım görmek üzere kaçtı. Orada Pembroke kontunun yardımına nail olup memleketine döndü (1169). Bu kont,. Leinterde Dermot'un varisi olduğundan İngiltere kralı, izin vermediği bu fetihten dolayı gayri memnun kaldı. Kont da kralı tatmin için onun tabiiyetini kabul ettiğinden, kral başlıca limanlara sahip oldu. 

İşte İngilizler bu suretle Irlandaya ayak atmışlar ve yerleşmişlerdir. O tarihten bugüne kadar kimi dini, kimi ıslahat, kimi istipdadı hafifletmeyi, kimi arttırmağı istihdaf eden bir sürü ve mütemadi gizli açık çarpışmalar, bütün Irlanda tarihinin esasını teşkil eder. 


a, Türk istihsalâtını, malüm olduğu veçhile cihanın en büyük alıcı piyasasını teşkil eden Almanya çekecektir. 
Bundan evvelki kredi sistemnide tediyatın iadesi imkânı mevcut olmadığından kredi alan borçlu devletler alacaklının siyasi tesiri altına girerdi. 
Almanya, Türkiyeye eşya ile ödenecek bir eşya kredisi verdiği için borcunu ödeyecek, vaziyette kalmış oluyor. Onun içindir ki kredi verilirken tatbik ölunan bu yeni metod borçlu memleketi siyasi tesir altında bırakmıyor, bilâkis tam bir istiklâl ve serbesti içinde alacaklı ile borçlu arasındaki iktısadi münakaleyi genişletiyor.» 


Muallimlerin mesken bedelleri 


İlkmektep muallimlerinin aldıkları mesken bedelleri İdarei hususiye bütçelerinin mali kudretine göre ay- da dört lira ile sekiz lira arasında verilmektedir. İstanbul muallimleri için bu miktar beş lira olarak kabul edilmiştir. Halbuki bazı kazalar, kendi mıntakalarındaki muallimlerin mesken bedellerini yanlış hesab etmektedirler, 

Muallimler bundan şikâyet ettiklerinden, mesken bedellerinin nasıl hesap edileceği alâkadarlara tebliğ edilmiştir, 


20 Kânunusani 1939 


Bir ecnebi memleketinde otobüsle bir şehirden başka bir yere gidiyordum. Yanımda bir de arkadaşım vardı, Ben bir aralık: 

— Aman dedim, bari kazasız belâsız* gideceğimiz yere varabilsek... İstanbuldanberi yanımda bulunan arkada» 


gım gülümsedi: 


dedi. 

Güldüm: 

— Herhalde kaza hoşa gidecek birşey olmasa gerektir... cevabını ver. 
dim. 

Arkadaşım Nuri eski, tatlı bir hatıraya dalmış gibi: 

— Ah, ah... dedi, bazen öyle güzel, öyle tatlı. öyle nefis kazalar vardır ki... 


dedim... 

O sözümü ağzımda bırakan bir telâşla: 

— Öyle bir olur ki... Anlatayım da dinle... dedi. 

Biraz hava almak için otobüsün camını hafifçe aralık etti. Sonra anlatmağa başladı: 

— Gene böyle bir seyahat yapıyorum. Bir ecnebi şehirden başka bir yere otobüsle gidiyordum. Hava çok fena idi. Dehşetli kar yağıyordu. Otobüsün şoförü yolculara: 

— Eğer kar bu suretle devam ederse yolumuza devam edemiyeceğiz. 

Kar yolları iyice kapadığı için bilhassa dönemeçler çok büyük bir tehlike teşkil ediyordu. 

Kar fırtınası yüzünden biribirine çarpmış, tekerlekleri kayarak devrilmiş otomobillere ras geliyorduk. Üstelik kara saplanmak korkusu da vardı, 
İşte o günü ben de senin gibi: 

— Ah bir kaza olmadan gideceği- 


tiğim için canım da fena halde sıkılmıştı. Otobüs yolculuğu tren vapur 


yolculuklarından büsbütün sıkıntılıdır. 
Çünkü bütün yolculuk müddetince gö- 


rüp göreceğin birkaç kişinin yüzüdür. 

Can sıkıntısını defetmek için yanıma aldığım kitaplardan birini açtım. 
Okumağa başladım. Bu gayet merak-Jı bir zabıta romanı idi. Dalmışım... 

Romanda müthiş bir cinayet oluyor. Polis hafiyesi mösyö Le Kok meçhul katili bulmağa çalışıyor. 

Polis hafiyesinin maceralarına kendimi o kadar kapıp koyuvermiştim ki artık dışarıda yağan buram buram karı bile unutmuştum. Birdenbire müthiş bir sarsıntı oldu. Otobüsün içinde çığlıklar koptu. Başımda büyük bir sızı hissettim. Kendimi kaybetmişim. 

Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum, Gözlerimi sıcak bir odada açtım. Etrafıma bakındım. Hiç tanımadığım bir yerdi. Başımın ucunda doktor kıyafetinde bir adam: 

— Otobüsünüz bir kazaya uğradı. 
Yaralandınız. Öteki yaralıları civardaki evlere taksim ettik. Sizi de bu çifliğe getirdik... dedi. 

Tekrar kendimi kaybettim. Ertesi günü gözlerimi açtığım zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bulunduğum odada kimse yoktu. 

Bir aralık kapı açıldı. İçeriye genç, son derece güzel bir kadın girdi. Kendi kendime: «Aman dedim, acaba rü- ya mı görüyorum!» çünkü bir müddet evvel dalgın bir halde yatarken gözümün önünden gayet güzel kadın hayalleri geçiyordu. 

Genç kadın yatağıma yaklaştı: 

— Nasıl oldunuz? dedi, dün gece rahat uyudunuz sanırım... 

— Evet rahat uyudum... dedim. 

Genç kadın yatağımın yanına oturdu: 

— Burada kendi evinizde gibisiniz, dedi, bu benim çifliğimdir. Size yardım edebildiğim için çok memnunum. Eğer bir arzunuz varsa hiç çekinmeyiniz. 
Söyleyiniz. 

— Teşekkür ederim. 

Bütün gün yatağımın yanında oturdu. Civil civil konuştu. Hayatımda bu kadar tatlı bir hastalık görmemiştim. 
Hastalık yatağı bana âdeta bir cennet gibi geldi. 

Ertesi, daha ertesi günler biraz daha iyileşmiştim. Yatağımın başı ucun- 


TATLI KAZA 


— Kazadan bu kadar korkar mısın?, 


— Haydi canım... Saçmalama... Kazanın tatlısı, güzeli, nefisi de olur mu? 


i miz yere kapağı atabilsek!.. diyordum. 
i İki gündenberi otobüste yolculuk et- 


da güzel ev sahibim romanlar okuyur, bana hikâyeler anlatıyordu. 

Artık bütün arzum, şu hastalığın biraz daha uzaması idi. Beni bu çifliğe getiren kazayı içimden âdeta takdis ediyorum. «O ne güzel, ne nefis, ne taılı bir kaza imiş...» diyorum. Dört gün sonra yataktan kalkmıştım. Fakat güzel ev sahibim: 

— Dünyada bu halde gidemezsiniz. 
Birkaç gün daha istirahat ediniz... 
diyor, bırakmak istemiyordu. 

Zaten benim de «Cennet canıma minnet». Güzel ev sahibimi fazla ÜüZmedim. Birkaç gün daha çiflikte kaldım. 

Ben gitmek istedikçe güzel çiflik sahibi: 

— Ne acele ediyorsunuz? diye soruyordu. 

— Sizi fazla rahatsız ediyorum. 


— Katiyyen... Zaten bu çiflik dağ başında... Ve ben burada tamamile yalnızım. Bir insan yüzü görmek benim için büyük birşey... diyordu. 

Dağ başındaki çiflikte bir müddet sonra bizim için nefis bir hayat başla- 


Bir gün bahçede dolaşırken ev sahibim: 

— Haydi kovalamaca oynıyalım!.. 
demişti. 

Bu kovalamaca oyununda ben onu uzun uzun kovaladım. Nihayet kendisini kahkahalar arasında yakaladım. 
Kovalamaca oyunu bir aşk başlangıcı ile bitti. 

Bundan sonra gece mehtapta dolaşıyor, ay ışığında civardaki dereye kadar iniyor, beraber yüzüyorduk. 

Bu çiflikte altı ay kaldım. Dünya- nın en güzel aşk macerasını yaşadım.» 

Nuri hikâyesini bitirdikten sonra bana sordu: 

— Nasıl kazanın da tatlısı olmaz mı imiş? 

Hikmet Feridun Es 


Bir gün bir kasırga gününde, göklerin kör gazabına uğramak istemiyorsanız, durup dururken kurban olmıya isteğiniz yoksa, şimdiden kurbanlarınızı kendi elinizle hazırlayıp yerine götürünüz: 
Türk Hava Kurumuna veriniz. 


AKŞAM 


Abone ücretleri 
Türkiye 
SENELİK (1400 kuruş 2700 kuruş 
6 AYLIK 150 »> 1450 » 
$ AYLIK 400 >» 800 » 
1 AYLIK 


Ecnebi 


Posta ittihadına dahil clmıyan ecnebi memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 


Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 


Zilkade 29 — Kasım 74 
8. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı E. 12,28 2,10 7,15 9,446 12,00 1,36 Va. 5,38 7,20 2,25 1455 17,11 18,47 


idarehane: Babıâli civarı Acımusluk 
sokak No. 13 


Köpek isteniyor 
Base ve Fosteriye cinslerinden gayet iyi cins 2 yavru köpek isteniyor. Akşam ilân memuruna müracaat. Telefon: 20681 # 


AKŞAM 


Susuzluk ve İffaiye 


Okuyucularımızdan arzuları, dilekleri hakkında her zaman mektuplar alırız. Bu arada aldığımız mektuplardan birinin içinden bir de karikatür çıktı. Karikatürü yukarıda neşrediyoruz. Mektupta deniliyor ki: 

«Bir ecnebi gazetesinden kestiğim şu karikatürü size göndermekten kendimi alamadım, On beş yirmi gün evvel İstanbul halkı büyük bir susuzluk sıkıntısı içine düşmüştü. Apartıman komşularımdan»bir zat tıpkı şu karikatürdeki gibi banyoda susuz kalmış ve biçare içecek suyu ile teyemmüm kabilinden yüzünün gözünün sabununu yıkâyabilmişti. 

Bu karikatürü gazetenizde neşrederseniz İstanbul halkına çok faydalı bir rehberlik etmiş olacaksınız. Bu suretle ani olarak susuz kalanlar karikatürde olduğu gibi itfaiyenin yardımından istifade etmeği öğreneceklerdir.» 


Türkiye Radyodifüzyon Postalari DALGA UZUNLUĞU 


1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.0. 19/74m. 15195 Kos. 20 Kw. 
T.A.P. 3170m. 9465 Kes. 20 Kw. 


ANKARA RADYOSU 
TÜRKİYE SAATİLE 
Cuma 20/1/939 

12,30: Türk müziği - Pl, 13: Saat, ajans, meteoroloji haberleri, 13,10 - 14: Müzik (şen parçalar - P1), 18,30: Program, 18,35: Türk müziği (incesaz Acemaşiran), 19,15: Konuşma (haftalık spor saati), 19,30 Saat, ajans, meteoroloji haberleri ve ziraat borsası (fiat), 19,40: Türk müziği (Muhtelif şarkılar, Rumeli türküleri): 1 - Bayati araban peşrevi, 2 - Udi Ahmed - Karcığar şarkı - Zahmı hicranın gibi âlemde, $ - Hacı Arif - Gönül bezmi harab âbâd gamdır, 4- Suphi Ziya - Uşak şarkı - Dökülmüş zambak gibi, 5 - Dede - Uşak şarkı - Ağladırlar güldürürler, 6 - Dellâl Zade - Karcığar şarkı - İki de Turnam, 7 - Karcığar saz semaisi, 8 - Rumeli halk türküleri: Koyun beni yükseklere, Sabah olsun ben bu yerden gideyim, Dağlar dağlar viran dağlar, Alişimin kaşları kare, Okuyanlar: Müzeyyen Senar, M. Çağlar, Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, 20,30: Konuşma (Çocuk Esirmeğe Kurumu), 20,45: Müzik (Riyaseticümhur Flarmonik orskestrası - Şef: Praetorius): 1 - Nino Neidhardt: İkarus, senfonik şiir op. 67, 2 - Nino Neinhardt: Yaylı sazlar kuarteti ve orkestra için Konçerto, op. 74 - 
3 - W. A. Mozart: Senfoni Re majör 
No. 504 Adagio - Allegro, Andante - Presto, 21,45: Saat, ajans, esham tahvilât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,55: Müzik (küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Johannes Brahms - Macar dansı No. 8, 
2 - Willy Richartz - Küçük balet süiti, 
3 - Fried Walter - Serenad, 4- De Micheli - 
Çocuk oyunları, 5 - Hanns Löhr - Büyük vals, 6 - Mainzer - Düğün töreni, 7 - Leopold - İspanya melodileri - potpuri, 
8 - Hans Mainzer - Serenad, 9 - Tempo 
Tempo - Galop, 22: Müzik (dans - PI), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 


Kızılay balosu 


Kızılay cemiyeti Beyoğlu şubesi tarafından her sene kış mevsiminde tertip edilen balo, bu sene de ayın 28 inci cumartesi akşamı Tokatlıyan salonlarında verilecektir. 

Balonun her hususta mükemmel olması için bir heyet istihzarat ile meşgul olmaktadır. 


RADYOLIN 


ile SABAH, ÖĞLE ve AKŞAM 


her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 


TURA 


«— Ya Mesih, sen Avrupalıları bu İelâketten kurtarmak için, bütün mucizeni ve kuvvetini göster!» 

Diye yalvarıyor, aylarca, yıllarca kiliselerde âyinler yaparak matem tutuyor ve ağlıyorlar. 


Moğollar dediklerini yapıyorlar. 

«— Karekova şehri bizim olacaktır!» 

Diyen Moğol baş komutanı nihayet büyük ordusile Karakova kalesini zaptediyor ve kalenin bütün burçlarını yıktırıyor ve şehri tahrib ediyor... Etraftaki asilzadelerin köşklerini yaktırıyor. Moğollar bu şehri yaktıktan sonra Silezyaya giderek bu havaliye de hâkim oluyorlar. 
' Moğollar, birbirini takib eden bu sonsuz galibiyetlerden sonra, şimale doğru ilerliyorlar. Karşılarına çıkan (Oder) nehri üsündeki bütün köprülerin düşman tarafından yıkılmış olduğunu görüyorlar. Bu nehrin üzerinden sallarla karşı yakaya geçmeğe muvaffak oluyorlar. 

Moğolların (Oder). nehrini geçtiklerini karşı yakada gizlenmiş olan Silizya dükası Mesislav görüyordu. 

Silizya dükasının askeri azdı. Mogollar nehri geçip ilerlemekte devam ettiler. 

Silezyalılar, Moğolların hiç birşeyden yılmadan, bütün zorlukları yenerek ilerlediklerini görünce: 

« — Bu adamlara Allah yardım ediyor.» 

Diyerek bir çokları kabul etmişlerdi. 

Bu devirde Yukarı Silezya ile Polonyanın bir kısmı putperesttiler. 
Dinleri yoktu. Allahı tanırmazlardı. 

Silezya dükası Mesislav vaziyeti tehlikeli görünce birşey yapamıyarak (Lingnich) üzerine çekildi. Burada Mesislavın amcazadesi - Moğollar üzerine yürümek üzere - asker top-Tuyordu. 

Mesislav amcasının oğluna sordu: 

«— Ne kadar asker toplayabileceksin?» 

« — Toplayacağım asker beşbin kadar tutar.» 

« — Moğollar bizden on kere daha kuvvetlidir. Onlar bir kılıçta on kişi- 


hiristiyanlığı 


« — Bunlar masaldır. Seni korkutmuşlar!» 

« — Masal değil.. hakikattır. 
zümle gördüm.» 

« — Moğollarla harbettin mi?; 

« — Hayır. Fakat, onların yerlilerle nasıl çarpıştıklarını ve (Oder) in coşkun akışına ehemmiyet vermeden karşı yakaya nasıl geçtiklerini uzaktan gördüm. Moğollarla harbedilmez. 
Onların her yaptğı, bir mucizedir.» 

Mesislav'ın amcazadesi Hanri bu sözlerden ürkerek askerini (Lingnich) dan kaçırmıştı. 

Moğollar, Silezyanın merkezi olan (Breslav) üzerine süratle: yürüyorlardı. (Breslav) ahalisi Moğolların geldiğini haber alınca kaleye çekilmişlerdi. Moğollar bu şehri ilk istilâ- da yakmışlardı. Halkın kaleye çekildiğini görünce burada bir miktar muhasara kuvveti bırakarak, prens Hanriyi takibe koyuldular. 


Gö- 


Silezya dükası Mesislav kendi kendine birşey yapamıyacağını anlayınca, mevkiini amcazadesi Hanriye terketmişti. Gençliğinde putperest iken bilâhara hiristiyan olarak (dindar Hanri) adıyla anılan yeni Silizya dükası (Lignich) ve Yukarı Silezyadan otuz bin asker toplayarak: 

— Moğolları mutlaka Silezyadan süreceğim. 

Diye and içmiş ve yola çıkmıştı. 

Dindar Hanri'nin hazırlığı büyüktü. Avrupalılar bu harbe büyük bir ehemmiyet vermişlerdi. Hanri: 

«— Muvaffak olacağım ve Avrupayı Moğol istilâsından kurtaracağım!» 

Diye bağırıyor, bütün hiristiyanlık âlemini ümid ve heyecana düşürüyordu. 

Hanri, Mesislav'a bu savaşta büyük bir vazife vermişti. 


nin başını birden yere düşürüyorlar.» 


Sahife 9 


KINA 


TARİHİ ROMAN 


Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 


<e|Silezyalılar 30,000 kişilik ordu ile Mogollara karşı koyacaklardı. Çagatayın oğlu Mogol ordusunun başında idi 


Tefrika No. 33 —- 


Hanri otuz bin askerin başında bulunuyordu. 

Hanrinin kuveti mıştı. 

Bu kolların başında da tanınmış kimseler vardı. 

1) Büyük Polonya ve Karakova askerleri Suslav'ın kumandasında, 

2) Yukarı Silezya dükası Mesis-Jav'ın kıtası, ; 

3) Moğollara karşı haç muharebesi açan Almanlarla (Koltberg) madenleri amelesinin başında bulunan (Moravya) dükası Diyopold'un oğlu Poselislav'ın kumandasında yürüyen ordu, 

4) Poyo'nun kumandasında Tötön- ya askerleri, 

5) Aşağı Silezya dükası Hanri'nin kumandasında bulunan Polonya ve Silezya'nın en seçme askerleri. 

Bunlarla beraber, bir de çoğu Almanlardan mürekkep bir ecnebi alayı (üç bin kişi'kadar) bu büyük orduya iştirak etmişti. 

Moğollar uyumuyorlardı, 

Dindar Hanri'nin beş kol üzerinden Moğollara doğru yürüyeceğini önceden haber almışlardı. 

Moğollar da derhal beş koldan yürümek üzere ordularını hazırladılar. 
Moğol ordularının başında Çagatayın oğlu Baydar bulunuyordu. 

Sabotay bu büyük harbe yetişemediği için Tuna boylarında kalmıştı. 
Prens Baydar, Moğol akıncılarının başında yürüyordu. En büyük dövüş (Lingnich) önlerinde yapılacaktı. Bu kadar büyük iki ordunun çarpışması için bundan daha müsaid bir meydan tasavvur edilemezdi. 

Silezyalılar: 

— Peta geliyor.. onun sırtını yere getirmeden .dönmiyeceğiz. 

Diye bağırışıyorlardı. 

Peta (1) nın çok inadcı bir adam olduğunu haber alan Silezyalılar: 

— Biz de yurdumuzu muhafaza etmeğe, bu uğurda kanımızı dökmeğe ve muzafer olmadan dönmemeğe and . 
içtik. 

Diyorlar, Moğolları bu atıp tutmalarla büsbütün hiddetlendiriyorlardı. 

Nihayet Şilizyalılar ve Polonlar 9 
nisan sabahı kiliselerde dua ettikten sonra, ayrı ayrı kollardan harekete geçtiler. 

(Lingnich) den bir fersah uzakta bulunan ve (Neyis) suyu ile sulanan ovada Moğollarla karşılaştılar. Moğol ordusu harb meydanına onlardan önce gelmişti. 

Bir tarafta Moğollar, diğer tarafta Silezyalılar mevzi alarak harbe tutuştular. İlk önce Alman alayı, Hanri” den müsaade istedi: 

«— Bizim döyüşmemizi görünüz... 
ve Moğolları nasıl yere serdiğimizi uzaktan seyrediniz.» 

Dediler. Göğüslerine büyük haçlar takarak harb meydanına atıldılar. 
Bunların yanında bir kaç yüz ecnebi gönüllüsü da vardı. Bunlar da Avrupayı temsil ediyorlardı. 

Moğollar meydana atılıp aslanlar gibi gükreyerek, çok kısa bir zaman içinde Almanları bir pusuya çektiler ve bir ferd kurtulmadan kılıçtan geçirdiler. 

Silezya dükası ve müşterek ordular başkumandanı Hanri bunu görünce: 

— Şimdi benim aslanlarım meydana çıkacaklar. Almanlar gaflet içinde Moğolların kurduğu pusuya düştüler. Biz meydanda dövüşeceğiz. 

Dedi. Meydana ikinci defa atılan, prens Mesislav'ın ordusu idi. 

Mesislav'ı büyük Polonya ve Karakova askerleri takviye etti. Bu yürüyüş çok heyecanlı olmuştu. Prens Mesislav korktuğuna uğradı, bir Moğol okuyla yaralanıp atından düştü. 
Prens Suslav onu takib etti. Her iki kol birden bozuldu. Moğollar, düşma- nın merkezine doğru yürümeğe ve Silezyalıları Lingnich'e doğru sürmeğe başladılar. 


beş kola ayrıl- 


(Arkası var) 


(1) Macar müverrihleri, o devirde Moğol ordularının başında bulunan prenslere bu adı vermişlerdi. 


